Deze medaille is
gezegend door
een priester, dat
betekent dat de
zegen van God
over haar is
afgesmeekt.

Wil daarom deze medaille met
eerbied behandelen en dragen.

Bid vaak het gebed, dat op de
medaille staat:

O Maria, zonder zonde De Wonderdadige Medaille
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De Wonderdadige Medaille is
een teken van de liefde van
Jezus en Maria voor ons.

In het jaar 1830 verscheen de
Onbevlekte aan Zuster Catharina
Labouré. Zij geeft haar de opdracht
om een medaille te laten slaan. Na
de officiéle erkenning door de Ka-
tholieke Kerk zijn er meer dan één
miljard medailles gemaakt.

Ontelbare mensen heeft de On-
beviekte door deze medaille ge-
holpen, zowel in lichamelijke als
in geestelijke nood, en vaak op
wonderbaarlijke wijze. Dit is zoals
ze het aan de H. Catharina Labou-
ré heeft beloofd. ,Allen die deze
medaille dragen, zullen grote

genaden ontvangen. Voor hen
die ze met vertrouwen dragen,
zullen de genaden overvloedig
zijn.” Deze medaille zal dus ook
een teken zijn van onze liefde tot
Jezus en Maria en van ons vertrou-
wen in hen.

Gebruik deze uitzonderlijke
gift van de hemel goed!



